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Voorzitter:           Julia Schmidt     Website:  www.maastrichtseskiclub.nl 

Secretaris:               Elle Daemen    E-mail:     maastrichtseskiclub@outlook.com 

Penningmeester:      Annemie Bruls       Bankrek.:  NL58 INGB 0002 5226 25     

              t.n.v. Maastrichtse Ski Club 

 

 

 

Trainingsagenda: 

 

>> woensdagavond van 20.15 – 21.15 u. in en rond Sportpark Jekerdal, Mergelweg, Maastricht: 

      -  conditietraining  

      -  hardlooptraining 

      -  Nordic Walking  

   

>>  dinsdagmiddag van 14.00 – 15.00 u. vanaf Statieplein in Kanne 

      -  conditietraining  

      -  Nordic Walking  

   

 >>  zondagmorgen van 09.30 – 11.00 u. wandelen, bijeenkomst Statieplein in Kanne. 

 >>  ook op zondagochtend: hardlooptraining.        

      Informatie wordt graag verstrekt door Gerard Hermkens,  

        gerardhermkens@home.nl, 06 53 94 77 30.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deelname aan trainingen 

  

en andere activiteiten van de 

                     

Maastrichtse Ski Club 

                 

is voor eigen risico. 

 

Prosit 2024  - 8 januari - Nieuwjaarsborrel 

 

http://www.maastrichtseskiclub.nl/
mailto:gerardhermkens@home.nl
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Voorwoord      Toespraak van Julia bij de nieuwjaarsborrel op 8 januari 2024.        

 

Nieuwjaar 2024   Welkom allemaal!! 

 

Het is al weer een jaar geleden dat ik hier met  stond jullie een 

goed 2023 te wensen, dat wil zeggen het was toen in de avond 

en nu in de middag. Het is op veler verzoek dat we maar eens 

uitproberen hoe een middagvariant van de nieuwjaarsbijeenkomst 

bevalt. Wij zijn benieuwd naar jullie ervaring. 

 

Het afgelopen jaar waren we weer “vrij”. Geen last meer van de corona- maatregelen, wel zo 

hier en daar van Corona. Gelukkig kunnen we die periode achter ons laten, hoewel er zo hier 

en daar nog wel fysieke omgangsvormen veranderd zijn. Minder hoog knuffelgehalte bij 

begroetingen bijvoorbeeld. 

• Wat beleefde MSC in haar 53e levensjaar?: 

                                                                                                                                             

Ons ledenbestand blijft vrij constant en staat nu op 68 leden en 1 aspirant lid. Initiatieven om 

actief nieuwe leden te gaan werven, zullen er vanuit het bestuur niet genomen worden. Het 

staat echter iedereen vrij om daar actief mee aan de slag te gaan.  

 

• Helaas was het ook dit jaar voor een tweetal leden een definitief afscheid  van het leven. 

                                                                                           

José Smeets, een van de oprichters, verliet ons in juli. Ondanks haar fysieke gesteldheid bleef 

zij tot het einde zeer betrokken bij het wel en wee van  MSC. Haar laatste interview voor de 

rubriek “Even aandacht voor”, konden wij gelukkig nog publiceren in ons Convocaat. Deze 

rubriek echter lijkt daarmee ook beëindigd. 

Jules Hochstenbach, ook een actief lid van het eerste uur, zegde zijn lidmaatschap na 44 

jaar weliswaar in 2016 op,  was een markant en graag gezien lid van MSC. Hij overleed  net 

voor de laatste jaarwisseling. 

 

• Nieuw was het initiatief van enkele leden die een uitstap naar Tilburg organiseerden.  
                                                                                                                        

Het bleek een interessante en gezellige excursie.  Zeker voor navolging vatbaar.  Wie pakt 
het op een stad ten noorden van Maastricht??!! Wij horen het graag. 
 

• Verder wilde ik benoemen dat er een groepje enthousiastelingen de cursus reanimatie met goed   

       gevolg heeft doorlopen. Zij zijn helemaal voorbereid om in te grijpen bij levensbedreigende situaties.   

       Overigens geen uitnodiging daartoe.!  

Dit zijn van die cursussen  waarbij je  hoopt dat je het geleerde nooit in praktijk hoeft te 

brengen. 

 

• Als we verder terug kijken op het afgelopen jaar dan valt opnieuw op hoe actief deze club is. 

De trainingen die iedere week meerdere malen plaats vinden onder de bezielende leiding van 

enthousiaste trainers. Ook bij uitval wordt de groep goed geïnformeerd en het trainerschap 

overgedragen.  
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De ren-club, hoewel door omstandigheden niet heel actief, heeft in november toch weer een 

prestatie geleverd door de Berenloop, halve marathon op Terschelling, uit te lopen; zij blijven 

doorgaan!! 

 

Het Varia-team wist ons weer te boeien met allerlei culturele, natuur- en ontspannings-

activiteiten; waar halen ze het iedere keer weer vandaan. 

Hoewel ik gehoord heb dat de bodem van de pretput wel in zicht raakt. Dus mensen die 

ideeën hebben voor een activiteit: meld je bij de Varia’s! 

 

Het wandelcomité steekt regelmatig de hoofden bijeen om weer verassende en mooie 

natuurervaringen te organiseren. 

Daarnaast  is een groot deel van dat comité bereid gevonden om de openvallende taken 

voor de langlaufweek op zich te nemen nu de oervaders  (Paul en Frans) van die activiteit 

niet meer mee gaan. 

 

Dan zijn er de keukenprinsen en -prinsessen die ons bij dit soort gelegenheden steeds 

opnieuw verrassen met oogstrelende hapjes die de feestvreugde vergroten, want liefde gaat 

nog steeds door de maag! 

 

En alle mensen die hand- en spandiensten verlenen om de club goed te laten draaien, bv de 

kascommissie, fotografen etc. 

 

Voor al deze actievelingen en ook voor jullie bestuur een groot applaus!! 

 

Het komend jaar gaan wij als bestuur samen met jullie proberen alle activiteiten zoals 

gepland weer vol enthousiasme te beleven. 

 

Om tegemoet te kunnen komen aan jullie wensen is en blijft het fijn om jullie reacties op de 

verschillende activiteiten aan de organisatoren of het bestuur door te geven. Dat kan 

uiteraard in de ALV maar ook door de betrokkenen hiervan op de hoogte te stellen. 

Een mooi voorbeeld hiervan is de aanpassing van het wandel-aanbod door ook een kortere 

afstand op te nemen. Maar ook andere initiatieven blijven welkom. 

 

Mocht een van jullie een nieuwe rubriek in het convocaat willen starten nu “Even aandacht 

voor” is gestopt, dan zal het bestuur dat van harte ondersteunen.  

Camera- en redacteur-ploegen staan tot uwer beschikking! 

 

Voor dit  jaar staan ook weer een groot aantal jubilarissen op de lijst om gehuldigd te 

worden; 7 stuks maar liefst. In het convocaat van februari zal daarover bericht worden. 

Dus maak uw borst maar nat!! 

 

Het is  momenteel in de wereld niet bepaald rustig met o.a. oorlogen, klimaatproblemen en 

vluchtelingenstromen. Wij zullen ermee moeten leven. Als individu zijn we waarschijnlijk niet 

in staat hierin het tij te keren. Wat we wel kunnen doen, is door blijven gaan op de weg die 

binnen MSC gemeengoed is en de club al zoveel jaren tot een hechte gemeenschap maakt. 

Let op de ander en geef ruimte, gezelligheid en geborgenheid; zo hopen we nog jaren met 

elkaar op te kunnen trekken. 
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Wat jullie bestuur betreft: wij gaan er samen met jullie weer een mooi jaar van maken. 

Elle, Annemie en ikzelf wensen jullie dan ook een gezond, sportief, creatief maar bovenal 

een mooi (MSC-)jaar toe met een prosit en echte bubbels van het huis!! Dank jullie wel. 

 

JS jan. 2024 

 
 

 
                     

 

Lente-etentje!!        Iets nieuws onder de MSC-zon? 

 

Voor donderdag, 21 maart a.s. is een gezamenlijk lente-etentje gepland.  

Dit MSC-uitje is de opvolger van de winter-etentjes die gestart zijn in 

2010, na een tip van Elly van den Essen dat restaurant “de Bonnefooi - 

de culinaire broedplaats van het Sint Maartenscollege - kwalitatief goede 

menu’s bood aan aantrekkelijke prijzen in een ongedwongen en sfeer-

volle ambiance. Dit was deel van de opleiding in de horeca-afdeling.  

 

De Bonnefooi werd zeven jaar lang een jaarlijks MSC-uitje. Toen bleek de 

woensdagavond niet meer beschikbaar en werd er drie jaar  (van 2017 

t/m 2019) gebruik gemaakt van de faciliteiten bij ATHOS. Ook hier 

werden de menu’s verzorgd door jonge mensen in opleiding.  

Athos Eet-Maakt-Doet is een ontmoet – en ontwikkelplek, een plek waar mensen kunnen en 

mogen meedoen naar vermogen en waar men elkaar echt kan ontmoeten. 

 

Voor een gezellige “Tapetenwechsel” viel de keuze in 2020 en 2022 op Taverne d’n 

Tabbernakel in Itteren, waar we prima verzorgd werden door Joris de Moor en Daniëlle van 

der Linden. En in 2023 lieten we ons door de koks van Watersportvereniging MCC 

verwennen in hun clubrestaurant “Santé au Port” aan de Maas. 

Op verzoek van diverse leden is het winter-etentje nu verplaatst naar de lente. We houden 

de vinger aan de pols of dit moment beter in de smaak valt.  

Voor dit jaar worden er plannen gesmeed met een andere gezellige eetlocatie. Houdt de 

datum vrij. De uitnodiging vind je snel in je e-mailbox zodat je de aanmelding en menukeuze 

kunt doorgeven. 

 

Julia, Annemie en Elle    

 



  

6 
M.S.C.                                                     Convocatie   1 februari 2024 

 

 

Clubagenda 2024 

 februari  2  vrijdag Varia-middag - Rijckholt 

 2  t/m 11  vr-zo langlaufreis Ramsau 

 13  dinsdag Carnavalsdinsdag; trainingen gaan door  

 14  woensdag hieringe biete 21.30 u Sportcafé Jekerdal  

     
 maart 8  vrijdag Varia-middag - Chemelot 
 17  zondag wandelingen 

 
                   

21  donderdag lente-etentje  Houd datum vrij!! 

     
 april 5  vrijdag Varia-middag  

 11  donderdag bestuursvergadering 

 20  zaterdag Merci-Moment 

     
 mei 3  vrijdag Varia-middag 
 12  zondag wandelingen 

     
 juni 6  donderdag bestuursvergadering 

 7  vrijdag Varia-middag 

 16  zondag wandelingen 

     
 juli 18  donderdag bestuursvergadering 

     
 augustus 4  zondag wandelingen 
 16  vrijdag Algemene Ledenvergadering 

 25  zondag seizoenopening 

     
 september 6  vrijdag Varia-middag 

 12  donderdag bestuursvergadering 

     
 oktober 4  vrijdag Varia-middag 

 13-15  zo-di wandelweekend   

 17  donderdag bestuursvergadering 

     
 november  1  vrijdag Varia-middag 
     

 december 8  zondag eindejaarswandeling  
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         Verslag:   Elle Daemen 

Varia-middag 3 november : 20 MSC-ers verzamelen aan de Javastraat voor een 

          = herfstwandeling bij zonnig weer met een beetje frisse wind 

          = uitgebreide geschiedenisles over tradities, notabelen en industriëlen  

          = openlucht-expositie met kunstwerken uit de laatste twee eeuwen  

          = kennismaking met een milieuvriendelijk columbarium voor 3.300 deelnemers 

                  ????     Ja !    voor dit alles en nog veel meer wetenswaardigheden! 

  

 

 

 

 

 

 

Paul Houx had in zijn uitnodiging voor het bezoek aan 

de Algemene Begraafplaats al een beeld geschetst van 

alle rijkdom aan grafmonumenten die in twee eeuwen 

ter plaatse verzameld was.  

 

Daar gaf de kundige gids van “Maastricht Visitor Centre) 

een sterk staaltje kennis over, maar zij weidde ook uit 

over de geschiedenis (ontstaan na verbod op het 

begraven in kerken door de Franse overheersers—

1795-1814) en gestart met gescheiden begraafplaatsen 

voor joden, katholieken en protestanten (later uitgebreid 

met ongedoopte kinderen, zelfmoordenaars, niet-

religieuzen, andersdenkenden en tenslotte in 1983 

islamieten).  

 

De verschillende religies 

en culturen leidden tot 

zeer verschillende 

herdenkingsruimten.  

   

      

    

Appie Drielsma       

 

Variamiddag      3 november 2023     Rouw– en Gedenkpark Tongerseweg 
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 Maar voordat we aan deze culturele aspecten aandacht gingen schenken, waren er een 

reeks nouveautés aan bod gekomen: 

> Het startte bij de entree:  “Rouw– en gedenkpark” - de nieuwe naam voor de nieuwe 

bestemming: mensen komen hier niet alleen om te gedenken en te rouwen, ze komen ook 

om te wandelen en te genieten van de intieme, parkachtige sfeer.  

In 2021 en 2022 vond een grootscheepse renovatie plaats. Er werd groot onderhoud 

uitgevoerd aan de paden en beplanting. Een deel van de paden werd geasfalteerd, waardoor 

ze beter toegankelijk zijn geworden.  

> De laatste uitbreiding omvat plaats voor een extra strooiveld, een herdenkingsbos en een 

nieuw islamitisch gedeelte. Kleinschalige evenementen, passend bij de omgeving, zijn 

sindsdien ook mogelijk.  

> En een Europese primeur: sinds eind 2022 is er een nieuwe, bijzondere manier van 

asbestemming. De Memorial Cube, een innovatief grafmonument dat plaats biedt aan 3.300 

bolvormige urnen (asbollen). De urn heeft een chip die via software is gekoppeld aan een 

profiel. Zo kunnen nabestaanden of uitvaart-ondernemers een herdenkingspagina opmaken 

met het levensverhaal, foto’s, geluiden of film van de overledene. Deze pagina kun je 

zichtbaar maken voor iedereen of voor een selecte groep mensen. 

Vanaf de entree aan de Javastraat wandelden we naar het gedeelte van de nieuwe 

uitbreiding met het herdenkingsbos, een strooiveld en de Memorial Cube. Vandaar werden 

we naar het oudere deel van het imposante Rijksmonument geleid, waarbij zowel aandacht 

was voor historie als voor de natuur. De bijzondere kapel en de imposante mammoetboom 

(sequoya), zijn de blikvangers. Schaduwrijke lanen, met mos begroeide stenen en tal van 

kunstzinnige gedenktekens geven een unieke uitstraling. 

Naast beschermde bouwwerken zijn er acht grafmonumenten met de status Rijksmonument. 

Maar bewonderenswaardige niet-beschermde grafmonumenten zijn ook talrijk en tolken van 

de regionale geschiedenis: bestuurders (gouverneurs, burgemeesters), politici, industriëlen, 

wetenschappers en kunstenaars. Ook zijn er drie erevelden voor oorlogsslachtoffers uit 

Nederland, België en het Gemenebest. En naast de graven  -  sommige in prachtige staat, 

andere in jammerlijk verval - kon je prachtige kunstuitingen ontdekken; liefdevolle getuigen 

uit een grijs verleden of zeer recent. 

Gelukkig was Betty als fotograaf weer trouw paraat om de vele indrukken vast te leggen 

zodat we kunnen nagenieten van de overvloed aan impressies die we deze zonnige 

namiddag verwerkt hebben.  Varia-team:   D A N K !!!     Elle  



  

9 
M.S.C.                                                     Convocatie   1 februari 2024 

  

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Herhaling Reanimatiecursus                                                 

        

Zoals reeds aangekondigd en gewenst bestaat de mogelijkheid om een herhalingscursus 

van genoemd onderwerp te volgen. 

 

Het is heel belangrijk je vaardigheden bij te houden en ze dus regelmatig te  oefenen. 

Denk je hieraan mee te willen doen geef je dan op bij ons secretariaat: 

maastrichtseskiclub@outlook.com. Vóór 1 maart 2024. 

 

Naar aanleiding van de opgaves en in overleg zal ik contact opnemen met de docent om een 

bijeenkomst te plannen. 

 

De cursus wordt i.p. gehouden in het sportcomplex Jekerdal.              Julia Schmidt 

J.P.Minckelers 

sequoya 

mailto:maastrichtseskiclub@outlook.com
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Zondagmorgen, 10 december. 

Op de parkeerplaats voor het Gemeenschapshuis aan de Oude Akerstraat in Bemelen  

proberen rond 12 uur 24 MSC-ers een parkeerplaats te bemachtigen. Dat blijkt met wat  

geduld ten slotte ook te lukken en het startsein wordt gegeven voor drie wandelroutes:  

een wandeling van ca. 13 km langs akkers, weilanden en open velden met Harrie  

Hutschemakers, een kortere variant van deze tocht van 8 km met Elly van den Essen en 

als nouveauté een wandeling van ca. 4 km met Julia Schmidt.  

Alle wandelingen startten met het 

nemen van een kijkje bij de “Corona 

stilteplek” aan de  

Vieversgrubweg, waar de 

herinnering aan de corona-

pandemie — onder het motto: 

herinneren, bezinnen en herdenken 

—  symbolisch vorm gegeven is 

door een ronde bank met zeven 

zitplaatsen op afstand van elkaar.  

De 13 en 8 km-wandelingen gingen 

aansluitend over holle wegen en 

bospad omhoog en via herberg De Bonte Haan richting het plateau van Margraten. In Terblijt 

werd de mooie uit 1881 stammende met mergelsteen gebouwde carréboerderij gepasseerd. 

Hoewel de deelnemers dik tevreden waren over het feit dat 
voorspelde regenbuien uitbleven, bleek het wandelen rond 
Bemelen toch een allesbehalve droge bedoening. Het was zowel 
beneden aan de Bemelerberg, als op het plateau een ware kunst 
om met droge voeten en zonder uitglijden de weg te volgen. De 
wandeling werd dan ook tot “pratsj-wandeling” benoemd, wat de 
deelnemers overigens toch als een sportieve uitdaging zagen.   

In Wolfshuis was een pauze  

gepland in Theetuin Enchanthee.  

Deze was echter volgeboekt door  

een arrangement van een andere 

wandelgroep, maar de aanblik van 

onze enigszins verkleumde MSC-ers 

deed de eigenaren besluiten om ons  

buiten van lekkere warme koffie te voorzien.  

Op de foto’s is te zien dat een opkikkertje meer dan welkom was. 

Voor Wies Daemen werd zelfs een “zedeleer” gevonden.  

 

De wandeling werd voortgezet onder gezellig gekeuvel dat pas stopte bij het bereiken van de 

parkeerplaats, het startpunt van de wandeling. Met de auto of te voet werd koers gezet naar 

Brasserie Papillon voor een smaakvol etentje. 

Dank geldt opnieuw de wandelleiders voor hun inzet bij de planning, het voorlopen en de 

prima begeleiding en route. Chapeau!                                                                 Elle  

Eindejaarswandelingen    10 december 2023    

Verslag: Julia Schmidt en Elle Daemen   
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 > Julia heeft haar ervaringen van de korte wandeling samengevat in het hier volgende 

verslag en hoopt op feed back om te kunnen vaststellen of het aanbieden van drie 

wandelafstanden een vervolg zal krijgen.   

  

Korte Eindejaarswandeling  

Ook wij liepen net als de andere wandel-
groepen eerst naar de Coronabank en 
bekeken de kalkgraslanden van de Bemeler-
berg. We filosofeerden wat over de huidige 
weilanden en vonden ondanks de kale stand 
van de bomen het landschap aantrekkelijk. 
Vervolgens wandelden wij via de Bosweg 
richting Antoniusbank, een weg die leidt 
langs opnieuw kalkgraslanden en bosachtig 
struweel. De Mariagrot werd wegens zeer 
beperkte belang-stelling overgeslagen. Op de vijfsplitsing bij Antoniusbank staken wij over 
om de Parallelweg te pakken en na een honderdtal meters over te stappen op het Klooster-
pad. Dit voerde ons langs het golfterrein en bood ons prachtig uitzicht op de Sjengenstad, 
aldus Pieter die dit weer ooit van Martin had overgenomen!!  

Een welverdiende pauze lokte toen wij het 

clubgebouw van de golfclub passeerden.  

Koffie met vlaai gaf de spieren weer de 

nodige energie om de terugweg aan te 

kunnen. 

Via de oprit van het golfterrein sloegen wij 

eerst rechts af de Bemelerweg op om 

vervolgens de eerste weg links 

Klinkenbergbos in te gaan. Een wat 

modderige maar ook fijne bosweg bracht 

ons uiteindelijk weer op de vijfsprong bij de 

Zwarteweg, voormalige trambaan.  

Opnieuw maar dan met ander zicht werd de Bosweg afgelopen tot de kruising met de 

Bemelerweg. Pieter verliet ons helaas maar de diehards trokken nog een sprintje achter de 

Molenweg door om boven halverwege de Bemelerberg uit te komen. Een tussenpad aan de 

andere zijde van de weg bracht ons vervolgens iets boven Hotel Bergrust en restaurant  

Papillon. Daar bleken wij niet als eersten maar ook niet als 

laatsten aan te kunnen sluiten bij de rest van de groep. Een 

geanimeerde borrel en daarna een lekkere maaltijd volgde, 

waarna ieder weer zeer voldaan huiswaarts keerde.  

Een goede keuze 3 wandelafstanden?? We horen het graag.  

Wandelleiders chapeau voor weer een heerlijke buitendag! 

JS  
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De testcase met de traditionele MSC-Nieuwjaars-

borrel in de middaguren startte op 8 januari rond 

kwart na twee toen de vier leden van de “keuken-

brigade” Fia, Gerrie, Ine en Kiky (samen met hun 

adjudanten Nico, Arie, Peter en Marcel) zich 

meldden bij de entree van het clubgebouw in het 

Sportcomplex Jekerdal. De buitendeur bleek op 

slot, maar na ruggenspraak van Julia met de 

organisatie werd het probleem vlug opgelost. De in 

het Sportcafé al ijverig werkende SFJ-gastvrouw 

snelde na een telefonische tip naar de voordeur en 

alle wachtenden konden de prima verwarmde feest-locatie gaan 

bemensen voor het jaarlijkse evenement. 

Weldra vulde het sportcafé zich met MSC-leden, die handen 

schuddend en goede wensen rondstrooidend elkaar begroetten.  

Julia hield een mooie toespraak die door de overige 38 MSC-

leden met veel aandacht gevolgd werd. Het hele reilen en zeilen 

van MSC in 2023 passeerde de revue. 

Daarna was het tijd voor de 

obligate heildronk. Een feestelijk 

moment wat door Betty Heinen werd vastgelegd met 

meerdere groepsfoto’s. Zo’n statieportret van onze club was 

al jaren niet meer gemaakt. Een dankbaar idee van Betty. 

Het werd een gezellig samenzijn. Bij een drankje en een 

hapje is er bij MSC altijd gesprek-stof te over. En ook het 

keukenteam had eer van het werk. De lekkernijen 

verdwenen van de tafel als sneeuw voor de zon, maar 

werden aangevuld met de riante reserve uit de keuken.    

 

Het bestuur is dankbaar voor de grote opkomst en de gezellige ambiance. Uit de aanwezig-

heid van meer dan de helft van de MSC-leden leiden zij een grote saamhorigheid af. Op 

deze solide kurk kan het MSC-bootje in rustig vaarwater doordrijven met veel sportief en 

recreatief plezier. 

 

Elle  
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                                                                                            Betty  veel dank! 
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In herinnering aan Jules Hochstenbach  

Bij het overlijden van Jules is hij opnieuw een dankbaar onderwerp van 

gesprek voor zijn MSC-vrienden. Want al was Jules al vele jaren niet meer 

actief als trainer, zijn 44-jarig verbond met MSC blijkt steeds een 

onuitputtelijke bron  

voor waarderende verhalen. 

Gelukkig is er aan zijn verdiensten voor MSC eerder aandacht besteed:  

in mei 2009 voerde José Smeets een gesprek met hem over zijn MSC-

ervaringen en bij zijn 40-jarig MSC-jubileum werd hij door voorzitter Nico 

Ummels in het 

zonnetje gezet, al was dit op verzoek van Jules en petit comité met het 

bestuur.  

 
Beide verslagen worden hierbij herhaald want zij geven een mooi beeld van zijn verbondenheid met MSC. 

Maar meer nog dan zijn vele verdiensten voor MSC is het vooral de mens Jules Hochstenbach 
die een grote indruk heeft gemaakt. Hij was geliefd om zijn persoonlijkheid en zijn 
betrokkenheid. Jules was 44 jaar intens betrokken bij de groei en bloei van de club vanaf te 
turbulente zeventiger jaren tot aan het rustigere vaarwater waarin MSC in 2016 beland was.  
Nu hij na 93 levensjaren zijn afscheid aanvaard heeft, zal zijn nagedachtenis bij MSC 
gekoesterd blijven. 
 

        voren 
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Wat vind je van de Maastrichtse Ski Club? 
                                                   

Ik ben al ruim 35 jaar lid van deze club. Daar kun je uit opmaken dat het me goed bevalt. De laatste 
jaren doe ik niet meer aan zoveel activiteiten mee en geef ik nog alleen training op de 
zondagmorgen, maar dan doe ik dan ook met veel plezier. 
 
Wanneer ben je als trainer begonnen? 
                                        

In de tijd dat we nog trainden op het terrein achter het (oude) ziekenhuis Sint Annadal (begin 70-
tiger jaren) volgde ik als clublid de training op de woensdagavond. Tijdens deze avonden waren er 
regelmatig zoveel mensen aanwezig, dat de trainers van toen (Ton Martin, Ben Dix  en Pauline 
Cortjens) het alleen niet aankonden. Voordat ik bij de Maastrichtse Ski Club kwam trainen, speelde 
ik competitie handbal en ik had daardoor een goede conditie. Vandaar dat de trainers mij vroegen 
als hulptrainer. In eerste instantie trainde ik de groep samen met Pauline maar na een korte tijd 
kreeg ik op de woensdagavond een eigen groep. Later kwam daar ook nog de training op 
zondagmorgen bij. 
Tijdens de zondagochtend training gingen we regelmatig naar andere locaties o.a. Pietersheim en 
de Ziepbeek. Als we daar trainden waren we meestal niet terug voor een uur of twaalf en na afloop 
hadden we allemaal “de piep leeg” om het op z’n Mestreechs te zeggen. 
 
Wat is je mooiste ervaring bij de Maastrichtse Ski Club? 
                                                

De mooiste herinneringen heb ik aan de skitrainingen in Kaprun (Oostenrijk) waar we met de club 
naar toe gingen. Ook aan de zomer bergtoeren denk ik met veel plezier terug. Weken van te voren 
begon de voorbereiding daarop. Eerst met extra trainingen op de maandagavond gegeven door 
Roger Coenegracht, die jammer genoeg veel te vroeg is overleden. De laatste weken voor het vertrek 
kwamen daar nog extra wandelingen bij met volle bepakking. Om al vast aan de rugzak te wennen 
liepen we in het Enci bos bergop, bergaf, trap op en trap af. 
Bij de bergtoeren was behalve een goede conditie ook heel belangrijk dat je als een team op pad 
ging. Ik herinner me nog goed, dat we over een gletsjer liepen allemaal vastgemaakt aan een touw. 
Een van de deelnemers vroeg zich af, waarom dat gedoe met die touwen nodig was. Nog voordat 
iemand hem antwoord kon geven, gaf de natuur zelf antwoord. Opeens was Jef Smeets verdwenen. 
Hij was in een gletsjerspleet gevallen. Dank zij de touwen en de touwlopers was hij niet zo diep 
gevallen. De drie gidsen haalden Jef uit de spleet. Het petje met Brand’s bier kwam het eerste boven 
de sneeuw uit, met daaronder het bleke gezicht van Jef die dank zij de touwen niets mankeerde. 
 
Wat zou je anders willen in de Maastrichtse Ski Club? 
                                               

In de begintijd van de skiclub was het hoofddoel van de training de voorbereiding op de 
wintersportvakantie. Om dit te bereiken deden we skioefeningen, waarbij vooral gelet werd op 
trainingen voor de bovenbeenspieren en het reactievermogen. In de loop van de tijd is de nadruk 
steeds meer gelegd op looptrainingen en krijgen spieroefeningen minder aandacht. Het is geen 
probleem om skioefeningen te combineren met hard lopen, maar de nadruk moet blijven liggen op 
de skioefeningen. We zijn per slot van rekening een skiclub. 
 
Als laatste vraag wat wil je verder nog kwijt? 
                                         

Ik hoop dat de Maastrichtse Ski Club nog lang als skiclub blijft bestaan ook na mei 2010 als we het 
veertig jarig bestaan vieren en ik wens iedereen nu alvast een mooi jubileumjaar toe. 
                                 

Maastricht, mei 2009.       José Smeets. 
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In 2024 mogen we 7 MSC-jubilarissen huldigen. Bij de Algemene Ledenvergadering 

op vrijdag 16 augustus worden de 40-jarige en 10-jarige jubilea gevierd. De gouden 

jubilarissen worden in het zonnetje gezet tijdens de feestelijke Seizoensopening op 

zondag, 25 augustus.  

  Arie Boersma        

      Marie-Paule Coenegracht 

        Paul Houx 

     Jan van Lier   

          

  Wiel Birkhölzer  

  

 

Langlaufreis naar 

Ramsau am Dachstein 

 

2 – 11 februari 2024 

 

 

 

Daags na het verschijnen van deze convocatie – op 2 februari - vertrekken acht deelnemers aan de 

langlaufreis naar Ramsau am Dachstein. Het weer van de tweede helft van januari doet vrezen dat Julia 

haar verslag van verleden jaar letterlijk kan herhalen: 

 

“Tocht van Ulm naar Ramsau verliep uitstekend, hoewel de landschappen groen bleven!! Pas nadat we 

de afslag bij Eben, na Salzburg, hadden genomen was er sprake van enige witheid, sneeuw. Naarmate 

we Ramsau naderden bleek de hoeveelheid toe te nemen en werden we ter plekke met grote hoeveel-

heden van het bevroren goedje verwelkomd. 

Behalve de aankomstdag, toen het nog een beetje bewolkt was, heeft de zon ons niet meer verlaten.  

We hebben de hele week verder onder een stralende zon en strak blauwe hemel onze langlauf- en 

wandelkunsten kunnen beoefenen. “ 

Als het weer zo afloopt, hoeven we niets te vrezen en wordt het weer een super mooie week! En daar 

tekenen we voor!!      Corrie, Elfriede, Elle,  Elly, Ine, Julia, Harrie en Wies,  

O P    D E    E R E T R I B U N E  !!! 

 

 

- 50 

40 10 
Ellis Gulikers 

Hans Kortlandt 
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MSC-ers treffen elkaar al decennia lang na de avondtraining van aswoensdag voor 

het traditionele “hieringe biete”,  een momentje après-carnaval voor zowel de 

sporters als MSC-supporters van de Vastelaovend. 

 

     Dit jaar tekenen twee gastvrouwen     

           voor een goed onthaal:  

    Ine Hofman en Elly van den Essen 

De haringen van Visparadijs Emons zullen 

ongetwijfeld je tong strelen, terwijl de 

onvervalste Limburgse hoofdkaas(huidvleis) 

met roggebrood ook niet te versmaden is.  

  Ine en Elly rekenen op veel liefhebbers voor hun traktaties!   

Dus wel of niet “de pu kepot geloupe” om half tien treffen we elkaar in 

sportcafé Jekerdal aan de Mergelweg voor ons Hiering Biete-moment!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Haring happen 
            

 Aswoensdag 

 14 februari 

     

Hieringe biete 

               

Asselegoonsdag        

14 fibberwarie 

Marcel, Pieke en Kiky 

 

winse ederein ‘ne 

 

Zaolege Vastelaovend! 
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Valkea Lodge    bij Pello  - Fins Lapland    

 

Beste clubleden, gezien wij gevolgd werden door enkele leden tijdens onze 40-jarige 

huwelijksreis, en wij de opmerking kregen dat dit wellicht ook leuk zou zijn voor de hele club 

om ons avontuur te delen, hierbij dan ook ons verslag. 

 

Op 13 Januari, onze trouwdatum (voor de kerk) zijn we vertrokken naar Fins Lapland om 

daar onze trouwbelofte te vieren. Bestemming was Valkea Lodge in de buurt van Pello vlak 

bij de grens van Finland en Zweden. We hebben daar 5 dagen mogen genieten van de mooie 

natuur en diverse excursies beleefd. 
                                                                        

Ieder stel had een eigen Chalet en eten deden we in het hoofdgebouw. Excursies begonnen 

om 10.00 uur en duurden tot 15.00 á 15.30 uur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na de heenreis op de zaterdag met ontvangst van 

de speciale kleding, stond op zondag de eerste 

excursie, sneeuwschoenwandelen, op ons te 

wachten. 

 

Gezien we inspanning moesten verrichten toch gekozen voor onze skikleding, wat een goede 

keuze bleek bij minus 17ᵒC. 
                              

Het werd een tocht van ongeveer 6 km met de nodige hindernissen en halverwege de lunch 

in een houten hutje alwaar we vuur maakten voor de soep, tosti’s, koffie en thee op te 

warmen.  

Tijdens de tocht naar de hut verdween geregeld een been in de diepe sneeuw ondanks de 

speciale sneeuwschoenen. We liepen dan ook over nog niet bewandelde paden en kregen 

uitleg van onze gids Mika over de sporen die we onderweg tegenkwamen zo ook over wat de  

dieren eten tijdens de winterperiode. 

Leo en Marjo Schmitz vertellen over hun Lapland-avontuur 

met tekst, foto’s en filmpjes !! 
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Na het eten terug via een andere route om na 

aankomst na te genieten met een glas wijn in 

het centrale verblijf waar ook de bar was. 

Daarna het avondritueel; wassen, omkleden, 

eten, verslag maken en slapen. 
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Maandag, dag twee de sneeuwscooter-excursie, tochtje van 40 km door de vrieskou.  

Gelukkig hadden we de uitgereikte pakken, schoenen en wanten aan, wel nodig bij -20ᵒC. 

 

 
 
Na de uitleg van Mika gingen we met een groepje van start. De bestuurder had geluk:  er zit 

handverwarming op deze scooters. Al gaande de tocht kwamen we een rendier in het wild 

tegen waarvan geen foto’s zijn, gezien deze al snel de benen nam. Toch leuk om dat mee te 

maken.  

 

Handen en voeten van Marjo werden kouder en kouder maar de mooie indrukken maakten 

alles weer goed.  

 

Eten was weer zoals de dag ervoor in een hutje in het bos, mooi om te doen. 

 
Na het eten weer verder en terug naar het centrale gebouw met onderweg mooie uitzichten. 

Bekijk ook de filmpjes die op YouTube staan via de links die op het einde worden toegevoegd. 

https://youtu.be/RneN-0BRCpY 

 

 

https://youtu.be/RneN-0BRCpY
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Dinsdag, dag drie was een rustdag, maar niet voor ons, excursie ijsvissen bijgeboekt. 

Nog wat kouder en met wind vertrokken we in een slee met 4 personen achter de 

sneeuwscooter, bestuurd door Jarco. Voorop ging Mika met 6 personen in de slee. 

 
Weer een mooie tocht door de natuur 

met alweer mooie uitzichten op weg naar 

een van de bevroren meren aldaar. 

Aangekomen bij het meer, zelf gaten boren 

en proberen om met blote handen maaien 

aan de haak te doen van het kleine 

hengeltje, wat niet meeviel bij deze koude; 

had bijna mijn vinger aan de haak zitten, 

geen gevoel in de vingers.             

 

Na twee visjes te hebben gevangen snel 

naar het vuur en wat opwarmen want op 

dat bevroren meer in de wind werden de 

voeten en handen toch wel echt koud.  
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Je moet er wat voor over 

hebben om avontuur mee te 

maken.       

 

 Visjes, soep, tosti’s, thee en 

koffie werden weer op een 

open vuur bereid. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na het eten weer 

terug om op te 

warmen met een 

lekker glas wijn.  

 

Verder het 

gebruikelijke 

ritueel.  

 

Kijk ook even naar 

het filmpjes 

 https://youtu.be/S_4iotOSMFM en 

 https://youtu.be/adPBhwFL9Y0 

https://youtu.be/S_4iotOSMFM
https://youtu.be/adPBhwFL9Y0
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Woensdag, dag 4. Op naar de Rendieren Farm, met de bus, die zelf inspannen en een leuk 

tochtje maken. Deed me denken aan het oude liedje “ In een Rijtuigje” en maar kijken naar de 

kont van het …..                
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Op de pauzeplek, 

natuurlijk buiten, weer 

eten maken.  
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Daarna retour en met de bus verder naar 

het ijshotel. Aangekomen kregen we in 

de kou -24ᵒC uitleg over de bouw van het 

hotel alvorens we deze konden 

bezichtigen. 

 In het hotel is er een constante 

temperatuur tussen de -3 en -5ᵒC,  

voelt dan als warm. 
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Heel veel foto’s gemaakt van de mooie sculpturen in de kamers. Foto’s en filmpje zeggen 

genoeg. https://youtu.be/rhTQcPwbqho  

 

 

https://youtu.be/rhTQcPwbqho
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Was alweer een   mooie dag met als afsluiting ‘s avonds een beetje Noorderlicht. 
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Donderdag, dag 5. Rustdag, uitslapen, lang ontbijten en dan een wandelingetje. Niet te lang 

natuurlijk, was ongeveer -30ᵒC en dan eindelijk eens een lunch binnen.           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
In ons chalet was ook een sauna, deze toch ook maar eens gebruikt. 

https://youtu.be/7yL_4SV1eR4  

 

‘s Avonds kregen we een Noorderlicht alert, zou zwak zijn, toch snel gaan kijken natuurlijk, 

toch beter als de eerste keer. 

 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/7yL_4SV1eR4
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Op naar vrijdag, dag 6 onze laatste excursietocht met de Husky’s. 

https://youtu.be/bYKiOocGHRM  

 

Wat een geweldige dag met mooie herinneringen. Eerst uitleg hoe je de slee moet bedienen, 

vooral remmen en slee nooit loslaten. 

Ieder had zijn eigen slee met 4 honden, afgestemd op je gewicht, Marjo kreeg dus wat 

minder krachtige honden. 

 

Bocht 1 ging het al mis, een achter mij verloor zijn evenwicht en viel, honden met slee op zijn 

kant raasden mij voorbij en ramden Marjo voor mij van haar sele met de slee die zij 

voorttrokken. Marjo eenmaal weer op haar slee, die wat beschadigd was, weer verder maar 

verloor in de volgende bocht ook de controle. Toen is besloten een slee voor twee personen 

te laten aanrukken, hier 6 honden voor gespannen en ik met Marjo voorop verder.  

 
 

https://youtu.be/bYKiOocGHRM
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Verder ging alles goed tot na de pauze, eindelijk weer buiten eten aan het kampvuur, toen 

bij een kleine stop ik wat aan mijn sjaal aan het prutsen was, besloten de honden dat ze 

verder wilden en gaven een flinke ruk en weg waren ze met Marjo in de slee. Dacht even dat 

ik weduwnaar zou worden.        

 

Nadat de honden bij de voorste slee met hun eigenaar gestopt konden worden en Marjo van 

de eerste schrik bekomen was weer verder terug naar af.  

 

Eind goed al goed en konden we er weer om lachen bij een glas bier, wijn bij het 

avondeten.                  
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Als afsluiting nog even de maan 

vastgelegd.  

 

Dag erop naar huis, koffers mee. 

 

 

 

 

Leo  en  Marjo 

 

                          

 

 

 
 


